


Bespaar met de Kempervennen Voordeelpas!

Met de Kempervennen Voordeelpas geniet je van:

50% korting op Aqua Mundo & bowlen

20% korting in Shop & Smile*

15% korting op ontbijt & diner

Gratis toegang tot het park & parkeren

Slechts € 20,- p.p. (€ 15,- voor kids t/m 12 jaar)

Geldig 1 jaar op De Kempervennen

Haal ‘m nu en profiteer!

(*Voorwaarden van toepassing.)

Altijd GRATIS zwemmen?
Kòm nou solliciteere !�� 



Voor jullie ligt weer een nieuwe Fluitketel. 

We blikken terug op de zeer geslaagde carnaval van Prins Twan, Jeugdprinses Sterre en 

Hofdame Romy met hun gevolg. De foto’s zeggen genoeg, wat hebben we genoten met z’n 

allen!

Nu is de eer aan Prins Lars, Jeugdprinses Elin en Jeugdprins Wes. Ook zij zijn van plan er 

een fantastische carnaval van te maken! 

De redactie is sinds dit jaar vernieuwd. Wij zijn vol enthousiasme aan de slag gegaan om er 

ook deze keer weer een mooi blad van te maken. 

Zonder dat we het wisten toen we JA zeiden, is dit wel meteen een speciale editie voor ons 

als trotse nicht én moeder van Jeugdprins Wes.

Het heeft ons bloed zweet en tranen gekost, dat mag u best weten. We hebben erg veel 

respect voor Helma, die dit jarenlang heeft gedaan (en ons nu ook nog veel tips gegeven 

heeft!) Al doende leert men en we hebben kneiterhard ons best gedaan om er iets moois van 

te maken voor jullie. Uiteindelijk zijn we er trots op en hopen we dat u het met veel plezier 

gaat bekijken. 

Zonder de vele hulp van Edith, die alle advertenties en stukjes verzameld heeft en ons 

bijgestaan heeft én de zeer belangrijke rol van Geert-Jan en Maaike, die de prachtige foto’s 

verzorgen voor in dit blad, hadden we dit nooit zo kunnen maken. 

Een groot dankjewel dus voor jullie!

Veel leesplezier en een hele goeie carnaval gewenst!

Beste lezers 
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Puck Couturier en Sandra van Beek

  

Onze hof fotograaf klautert zelfs door het hoge 

natte gras tussen het prikkeldraad om de beste 

foto’s te kunnen maken!  



WIJ DRUKKE 
GEWON DUR!

Een hulle 

gezellige carnaval 

toegewenst!

www.gielen.nl



Binnenkort is het weer carnaval! En het 

belooft een geweldig mooi carnavalsjaar 

te worden met onze nieuwe heersers 

Prins Lars d’n Crosser, adjudant Stef, 

adjudante Elien en natuurlijk vorst Twan 

d’n Durdouwer. Oftewel Lars Bekkers, Stef 

Claes, Elien Adriaans en Twan Theuws.

Bij de jeugd gaan jeugdprins Wes (van 

Beek) en jeugdprinses Elin (Jaspers) de 

scepter zwaaien. Ik wens hun allen een 

fantastische tijd toe.

In deze Fluitketel leest u het programma 

voor dit jaar maar blikken we ook terug 

op vorig jaar. Een geslaagd carnavalsjaar! 

Prins Twan d’n Durdouwer maakte er 

samen met adjudanten Twan (de Louw) 

en Jan (Smolders) en hofdames Simone, 

Mirella en Monique) en heel de Koffiegatse 
gemeenschap een fantastisch feest van.

Natuurlijk mag ik jeugdprinses Sterre 

(Teuwens) en hofdame Romy (Kwinten) 

niet vergeten die samen met de Pagatters 

voor een heel leuk jeugdcarnaval zorgden. 

Allen heel erg bedankt! Wij als vereniging 

hebben net zo genoten als jullie.

Dit jaar bestaat onze carnavalsvereniging 

70 jaar. Dat is een mooie mijlpaal maar 

zeker niet vanzelfsprekend. Elk jaar weer is 

het een heel karwei om alle festiviteiten en 

alles daaromheen te organiseren. Dit doen 

we samen met vele vrijwilligers. 

De vereniging is naarstig op zoek naar 

nieuwe leden om ervoor te zorgen dat 

we in Koffiegat ook in de toekomst voor 
mooie carnavalsfestiviteiten kunnen 

blijven organiseren. Ook vrijwilligers om 

ons te helpen met de carnavalsdagen zijn 

zeer welkom zodat we samen carnaval in 

Koffiegat levend houden.
Natuurlijk bestaat carnaval niet zonder 

onze zittingsavonden en optochten. Als 

ik dit schrijf zijn de zittingen nog niet 

geweest maar gezien de inzet van de 

artiesten komt dat gegarandeerd goed. De 

carnavalsgroepen zijn weer volop aan de 

gang om weer iets moois te bouwen wat 

we tijdens de optocht kunnen bewonderen. 

Heel veel succes en plezier voor jullie 

allen.

Door het wegvallen van een bouwlocatie waar 

diverse groepen bouwen dreigt er een tekort 

aan bouwplekken. Om in de toekomst nog te 

kunnen genieten van de traditioneel mooie 

optochten in ons Koffiegat zijn we naarstig 
op zoek naar nieuwe bouwlocaties. Samen 

met de dorpsraad zijn we in gesprek gegaan 

met de gemeente om samen te zoeken naar 

een oplossing. De gesprekken stemmen ons 

positief en hopelijk komt er een passende 

oplossing. Bij deze wil ik de dorpsraad 

hartelijk bedanken voor hun inzet.

Helaas nemen we dit jaar afscheid van drie 

raadsleden. Ben Baten, Olav Kuylaars en 

Lindy van de Gevel hebben besloten te 

stoppen bij de raad. Ben, Olav en Lindy 

BEDANKT voor jullie inzet en betrokkenheid 

bij onze vereniging.

Ook bij de redactie van de fluitketel zijn er 
wat verschuivingen. Helma van Gerven is 

gestopt bij de redactie en gaat zich meer 

inzetten bij een andere mooie vereniging van 

Westerhoven: Z.S.C. Mede dankzij Helma is 

de Fluitketel het mooie blad geworden wat het 

nu is. Veel dank hiervoor. Gelukkig hebben 

we Sandra van Beek en Puck Couturier 

bereid gevonden om het werk van Helma 

voort te zetten. Samen met onze fotografen 

Geertjan en Maaike van Brakel en onze gulle 

adverteerders is dit zeker gelukt. Dank allen! 

Tot slot wil ik iedereen die onze vereniging op 

wat voor een manier dan ook helpt en steunt 

heel hartelijk bedanken. Zonder deze mensen 

kunnen wij niet.

Ik wens Iedereen een heel mooi en vooral 

gezellig carnaval 2026 toe! Alaaf!                                                                                

Beste Koffieleuters en Koffieleuterinnekes 
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Uw voorzitter

Bart Bartholomeus



Tegelzagerij T.P.S. B.V.

Geestenberg 3, 5571 SN Bergeijk

Tel. 0497-338648, www.tegelzagerij-tps.nl



Beste Koffieleuters en Koffieleuterinnekes 

Vorig jaar was ik nog maar net gestart als burgemeester van Bergeijk, toen ik voor het eerst 

met jullie carnaval mocht vieren. En wat een feest was dat! De energie, de vrolijkheid en 

de saamhorigheid waren echt indrukwekkend. Daarom kijk ik ook dit jaar weer uit naar de 

komende dagen vol muziek, kleur en plezier.

De polonaise wacht, de confetti ligt al klaar en onze prinsen en prinsessen staan te popelen 

om het feest te leiden. Of je nu komt voor de optochten, de feestavonden, de kostuums of 

gewoon de geweldige sfeer: jullie samen maken carnaval in Westerhoven tot iets bijzonders!

Een groot compliment gaat ook dit jaar uit naar al die fantastische vrijwilligers die achter de 

schermen alles mogelijk maken. Van het bouwen van de mooiste wagens tot het organiseren 

van gezellige evenementen: jullie inzet, creativiteit en enthousiasme zijn hartverwarmend en 

zorgen ervoor dat we allemaal volop van carnaval kunnen genieten.

Ik wens Prins Lars d’n crosser, jeugprins Wes en jeugdprinses Elin als trotse tijdelijke 

heersers van het koffiegat, eel succes en plezier bij de voorbereiding van de mooiste dagen 
van het jaar. Ik kan niet wachten om jullie allemaal te ontmoeten tijdens de sleuteloverdracht 

in de raadzaal, bij de optochten of op een van de vele feestelijke momenten. Samen zorgen 

we ervoor dat ook dit jaar carnaval onvergetelijk wordt!

Alaaf!!!

Wilma Dielissen
Burgemeester van Bergeijk 
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Beste Koffieleuters en Koffieleuterinnekes 

Graag stel ik mezelf aan jullie voor terwijl dit 

voor de meesten overbodig is. Mijn naam is 

Lars Bekkers alias Prins Lars d’n Crosser, 

35 jaar oud en een echte Westerhovenaar. 

Fanatiek wagenbouwer bij de Woeste Bende 

en al jaren woonachtig in de Steenovens 

samen met mijn prachtig gezin: partner 

Melissa, dochter Tess (7) en zoon Mex (4). Ik 

ben werkzaam als Engineer bij Bax Metaal in 

Bergeijk. 

3 juni 2024 was de dag waarop ik gevraagd 

ben. Met mijn brommer maakte ik een 

proefritje door het heuvelse Westerhoven 

toen ik toevallig langs de nieuwbouw/

verbouw van Jantje Kwinten kwam. Ik 

besloot even aan te leggen om te kijken 

hoe het er voor stond met de bouw. Ik was 

nog geen 2 minuten binnen toen de vraag 

al kwam…. “We hebben gisteren bij elkaar 

gezeten en: wilde gij volgend joar prins 

worre?” 

Na kort overleg met die van ons wist ik al 

lang dat ik het ging doen. Een hele eer is het 

natuurlijk en heb snel mijn Ja-woord gegeven 

op de eerstvolgende bouwavond van de 

Zwarte Cross in de Nishut. Nu nog op zoek 

naar adjudanten. Heel toevallig kwam Stef 

dezelfde avond even kijken hoe het ervoor 

stond met de brommers. En het weekend 

erna moest ik heel toevallig wat bakken 

bier doorbrengen naar Elien die over waren 

van WB-mannenweekend. Hieruit volgende 

natuurlijk onze geweldig samenstelling 

waarmee we samen met vorst Twan een 

geweldig jaar tegemoet gaan!

Mijn hobby’s zijn PSV, Zwarte Cross, en 

vooral genieten met vrienden van de Woeste 

Bende! Bij ons is namelijk altijd iedereen 

welkom en daar zorgen we liever voor dat 

zij het beter hebben dan wijzelf. Samen met 

Piet van Och sta ik namelijk ook altijd voor 

de hele Woeste Bende te BBQ’en. Of het 

nou kermis, een feestje of vriendenweekend 

is; altijd de spatel in handen.

Voornamelijk ‘bezig zijn’ is echt mijn ding. 

Ben ik niet aan de carnavalswagen aan het 

prullen dan ben ik wel weer bezig met een 

ontwerp voor de Zwarte Cross. Lekker aan 

brommertje pielen en nadenken hoe we 

weer over de baan gaan. Iets waar ik elk 

jaar naar terugkeer. Waar ik mijn liefde voor 

de cross en echte liefde heb leren kennen! 

Stilzitten is niet echt voor mij weggelegd. Van 

bouwen, ontwerpen en nadenken over hoe 

iets gemaakt kan worden is mijn hobby maar 

ik heb hiervan ook mijn werk kunnen maken. 

Als ik iets in de kop heb zitten zal het ook 

gemaakt moeten worden. En wanneer het 

resultaat wordt zoals ik het bedacht ben ik er 

ook altijd trots op.

Naast het bouwen en ontwerpen kan ik me 

ook goed richten op collega-wagenbouwers. 

Het doorgeven van het stukje bouwen en 

tips en tricks hiervan uitleggen aan de jeugd 

vind ik fantastisch. Want, het is niet alleen 

het wagenbouwen zelf en -zoals sommige 

denken- bier drinken. Maar je leert hierdoor 

samen te werken, te overleggen en naar 

een doel te werken. Het is ook een leerzaam 

proces! De prachtige optocht die jaarlijks 

door het dorp trekt moet in leven blijven! En 

vooral de gezelligheid die dit alles met zich 

meebrengt. Dit geef ik ook door aan mijn 

eigen kinderen. En dit zou iedere Koffieleuter 
en elk Koffieleuterinneke door moeten geven 
aan hun kinderen. 

Bezoek brengen aan andere groepen en 

hen advies geven onder het genot van 

een potje bier vind ik fantastisch. Dit loopt 

nog wel eens uit de hand en dat komt dan 

voornamelijk door wat ik zelf altijd zeg, en 

waar ik mijn leus ook aan heb overgehouden:

We vattuh er nog un poar, want zo jong 

kommuh we nooit mir bij elkoar!
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Prins Lars d’n Crosser



• Onderhoud

• APK

• Airco service 

• Schade reparaties

A3 CARS

Leemskuilen 3d

5563 CK  Westerhoven

Tel. +31 6 23 53 38 53

info@a3cars.nl

www.a3cars.nl



Beste Koffieleuters en Koffieleuterinnekes 

Daar ben ik dan en wat voelt het goed dat nu eindelijk iedereen het mag weten. Ik ben de adjudante van 

Prins Lars D’n Crosser! En jawel: de eerste vrouw onder de steek bij de Koffieleuters… 

Allereerst zal ik mij even voorstellen. Ik ben Elien Adriaans-Kwinten, 35 jaar en woon samen met mijn 

partner Martijn en zoontjes Quin (7) en Vik (5) aan de Provincialeweg. Zowel Martijn als ik zijn geboren en 
getogen Westerhovenaren, dus de meesten zullen (een van) ons wel kennen. 
Doordeweeks ben ik te vinden bij kinderopvang BuitenBlij, waar ik geniet van al het moois dat de agra-

rische kinderopvang met zich meebrengt. In het weekend ben ik met de jongens vaak te vinden op het 
voetbalveld, waar ik hen als trouwe supporter aanmoedig.

Ondertussen ben ik al jaren lid van de Woeste Bende, waar ik (natuurlijk samen met nog wat dames) zorg 
voor de pakken en de schmink. Vroeger waren we ook nog wat avonden in de nishut te vinden maar sinds 
we kinderen hebben, komt helpen tijdens het bouwen er niet meer van.

Wat ik ook al een paar jaar niet meer doe, is in juni mee op ‘Woeste Bende-weekend’ gaan. Nu was het 

afgelopen jaar zo dat de heren op weekend waren gegaan en later de ‘Woeste Bende-dag’ bij ons zou zijn. 

Er was bier over van het weekend en Lars zou dat wel even bij ons afgeven. Na even met Lars te hebben 

staan buurten over hoe het weekend was geweest, kwam ineens een toch wel belangrijke vraag: “Wil jij 
komend jaar mijn adjudante zijn?” Huh, vroeg hij dit nu echt?! Dit was een vraag die ik nooit verwacht 
had om te krijgen.

Al snel vertelde Lars dat hij was gevraagd om Prins van Koffiegat te worden en dat hij Stef en mij als adju-

danten wilde tijdens dit mooie feest. 
Ik was meteen enthousiast maar moest dit natuurlijk wel even met Martijn overleggen. We waren er snel 
uit. We gaan dit doen! Hoe bijzonder is het als een van je vrienden dit vraagt? Héél bijzonder als je het mij 

vraagt!

 

En zo geschiedde. We kwamen wat gezellige avonden stiekem bij elkaar om wat zaken te regelen, een 
liedje op te nemen en pakken te gaan passen. In smoesjes bedenken werden we steeds beter maar eerlijk: 

liegen en stil zijn is niet mijn sterkste kant, dus ik ben blij dat het hoge woord er nu uit is.

Wat mij nu nog rest is iedereen een hele gave carnaval toe te wensen. Als het aan ons ligt gaan we er een 
topfeest van maken. Wij hebben er in ieder geval al superveel zin in!

 

Alaaf!
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Adjudante Elien



Bij ons kunt u terecht voor een nieuwe Knaus caravan of een tweedehands caravan. 

Tevens verzorgen wij reparaties, onderhoud en schadeherstel aan uw caravan.

Bos Caravan | Braambos 26 | 5563 AB WESTERHOVEN | Tel: 040-2015380
Web: www.boscaravan.nl | E-mail: info@boscaravan.nl

Een nieuw elektronisch  
product ontwikkelen?  

Laten we het samen doen!

Web www.eje-electronics.nl   
Telefoon 040 2556378



Beste Koffieleuters en Koffieleuterinnekes 

Beste koffieleuters en koffieleuterinnekes,
Dit jaar heb ik de eer om adjudant te zijn 

van niemand minder dan onze eigen Prins 

Lars D’n Crosser.

Mijn naam is Stef Claes, 35 jaar en 

sinds 2015 woonachtig in een wijk van 

Westerhoven (Bergeijk) samen met mijn 

partner Geertje. Mijn wederhelft heeft nu 

al spijt dat ze ‘’ja’’ heeft gezegd tegen 

een man die vanaf 11 november meer 

met z’n prins bezig is dan met z’n eigen 

huishouden. Samen hebben wij twee 

prachtige dochters, Niene (5 jaar) en Lilly 

(2 jaar). Die denken dat adjudant een 

soort superheld is met bierlucht, een veer 

op zijn kop en confetti in z’n jaszak. 

De meeste mensen kennen me 

waarschijnlijk van het voetbal. Jarenlang 

heb ik in ZSC 1 gespeeld en tegenwoordig 

trap ik nog steeds een balletje bij de 

Helden van ZSC 4. Daarnaast speel ik met 

plezier een potje padel en gooi ik af en 

toe een pijltje. Als ze bij het zaalvoetbal 

te weinig man hebben, doe ik ook daar 

graag een keertje mee.

Elke werkdag stap ik op mijn fietske 
richting Eersel. Daar werk ik als 

werkvoorbereider bij ‘’Made by 

Driessen’’. Wij produceren precisie 

plaatwerkdelen voor de High Tech 

en apparatenbouwindustrie. Geertje 

werkt voor de Externe Dienstverlening, 

onderdeel van schoolbestuur SSOE in 

Eindhoven, waar ze met veel passie en 

energie scholen helpt bij het vormgeven 

van passend/inclusief onderwijs.

Lars en ik zijn al vrienden sinds we 

samen in de zandbak zaten. Daarna 

volgde de basisschool, het voetbalveld, 

de opleiding bij Bax Metaal en natuurlijk 

onze gezamenlijke trots: wagenbouwers/

vriendengroep De Woeste Bende. In de 

nishut wordt niet alleen hard gewerkt, 

maar vooral ook veul gelachen en bierkes 

gedronken rondom de kachel. Rond 

23:00u doet Lars zijn vaste uitspraak: 

We vattuh er nog un poar, want zo jong 

kommuh we nooit mir bij elkoar! 

(waardoor het zo weer nachtwerk 

wordt).

Op een avond ging ik kijken bij Lars en 

Jan, die sleutelden aan de brommer voor 

de Zwarte Cross in de schuur bij boer 

Frans. Na een uur prutsen, gelach en 

gezever zei Lars opeens: ‘’Jan, ga eens 

even kijken of er iemand aan komt.’’ 

Dus liep Jan naar de deuropening en Lars 

keek me aan met een grote grijns.

Hij zei: ‘’Stef jonge, ik heb wa 

belangrijks… wilde gij mijn adjudant 

zijn?’’

Ik stond ffkes met m’n mond vol tanden, 
dat had ik niet aan zien komen.

Natuurlijk voelde ik me vereerd. Maar ja, 

zulke beslissingen neem je niet zomaar, 

hè.

‘’Dat moet ik thuis nog ff bespreken…’’
Gelukkig was het thuisfront ook 

enthousiast en zo begon het avontuur 

richting de carnaval!

Mijn meiden en ik hebben er super veel 

zin in en kunnen niet wachten tot carnaval 

2026 los gaat barsten. Wij wensen 

iedereen in Koffiegat een waanzinnig 
gezellige carnaval toe!!

Alaaf!!

Adjudant Stef
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Advertentie WAPEN



Een terugblik op carnaval 2025 

Wat een ontzettend gaaf jaar hebben wij 

gehad! Het was gaaf van het begin tot het 

eind.

Het begon natuurlijk allemaal met de vele 

dingen die geregeld moesten worden. Wij 

hebben met ons clubje hier verschillende 

avonden en zondagen bij elkaar gezeten om 

alles te regelen.

De bekendmaking was op 16-11-2024 

waar ik best zenuwachtig voor was. Maar 

uiteindelijk viel het allemaal mee en kon 

het feest beginnen. Op de zondag na de 

bekendmaking moesten er foto’s gemaakt 

worden. Dit werd verzorgd door Geert-Jan en 

Maaike van Brakel. En het eindresultaat was 

geweldig. Bedankt hiervoor!

Vervolgens zijn we naar het 

verbroederingsbal in het Rommegat 

geweest. Even kennismaken met de andere 

prinsen en prinsessen van groot Bergeijk. 

We hebben daar opgetreden. Een aantal 

dames van de raad hadden een tekst 

gemaakt op walking on sunshine. Geweldig!! 

Wat een feest. Ook zijn we nog naar de 

prinsenreceptie van de Bremspoersen in 

Riethoven geweest. Op 05-01-2025 was 

het Westerhovens winterfeest. Deze keer 

was het binnen, in de Buitengaander, omdat 

het te slecht weer was helaas. Dit was een 

geslaagde dag die we hadden afgesloten bij 

de Neut.

Zaterdag 11-01 waren we uitgenodigd 

bij de Blauwe Duikers in Lommel. Het 

was een geweldige avond met dansjes 

van de dansmarietjes van verschillende 

verenigingen. Er hing een gezellig sfeertje en 

we hebben onze ogen uit gekeken. Daarna 

zijn we uitgenodigd bij Marjon en Harry vur 

een lekker eitje.

En toen was het tijd voor de zittingsavonden. 

Het waren er maar liefst 4 dit jaar. Hier 

hadden we erg naar uitgekeken en we 

hebben alle 4 de avonden verrekkes genoten 

van de optredens van onze artiesten. Echt 

petje af voor hun. Ze krijgen het elk jaar weer 

voor elkaar om iets geweldigs op het podium 

te zetten.

Op de laatste avond was er ook een 

optreden van de Raad van Half Elf met 

hun dansgarde (lees: De Durdouwers). Dit 

hadden we niet echt verwacht. De dames 

van de Raad van Half Elf hadden een dansje 

ingestudeerd. En we hebben ons slap 

gelachen. Echt heel knap.

In de week vóór carnaval zijn we vanaf 

dinsdagavond op ziekenbezoek gegaan. 

We hadden de zaterdag ervoor fruitmandjes 

gemaakt samen met Jeugdprinses Sterre 

en Hofdame Romy. Het was een gezellige 

middag die we afsloten met een lekker frietje 

en een snack.

Op ziekenbezoek gaan is echt heel bijzonder. 

Overal waar we kwamen werden we goed 

ontvangen en mensen waren blij dat we 

kwamen. Dit hadden we voor geen goud 

willen missen.

Op donderdagavond voorafgaand aan 

carnaval zijn we voor de laatste keer bij de 

wagens gaan kijken en natuurlijk hebben 

we overal een kratje bier gebracht. Het is 

dan mooi om te zien hoeveel passie de 

wagenbouwers hebben om iets moois op 

de straat te krijgen. En al zou je denken op 

donderavond: hoe gaan ze het voor elkaar 

krijgen om de wagen op tijd af te hebben…. 

op zondag trekt er toch een mooei optocht 

door de straten van Westerhoven.

Op vrijdag begon de dag met schoolcarnaval. 

Wij werden opgehaald met veel muziek en 

gelach.

Daarna op naar de BUGA. Dit was een 

hele leuke ochtend. Dit onder leiding van 

Jeugdprinses Sterre en Hofdame Romy.

’s Avonds stond het vrijwilligersfeest op 

het programma in de Buitengaander. Een 

blijk van waardering voor alle vrijwilligers 

die iets voor carnaval doen. Ook had de 

oudprinsencommisie een leuk spel voor ons 

bedacht. Adjudanten Twan en Jan en ikke 

moesten gaan vissen. Mijn adjudanten waren 

hier natuurlijk veel beter in. Maar het rook 

wel een beetje naar sabotage.
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Namens team 

Bax Metaal 

veel leut gewenst !

BERGEIJK  |  BAXMETAAL.NL

Van platen pletten, naar lassymbolen 

op tekeningen zetten.

PRINS LARS 

D’N CROSSER 
regeert nu over heel Koffiegat en  

het werk bij Bax Metaal ligt eventjes 

op z’n gat.

Laat jullie allemaal even helemaal  

gaan en als ge klaar bent kom dan  

naar ons voor een nieuwe baan. 



Zaterdagochtend zijn we naar het 

gemeentehuis geweest. Dit was echt een 

leuke ervaring om het zo van dicht mee te 

maken. We waren daar met de hele raad en 

dansgarde. Ook de Durdouwers waren erbij. 

Deze laatste hadden het vervoer ernaartoe 

geregeld. Een dubbeldekker! Haha geweldig 

en gezellig.

Voor het avondeten werden we uitgenodigd 

door Benny Kwinten om bij hem thuis worst 

te gaan eten. Dit was geregeld met de 

oudprinsen Sjaak Hoppenbrouwers en Joop 

Bolte. Het was heerlijk, nogmaals bedankt! 

Daarna nog naar de kerk en toen naar de 

receptie. Dit was ook weer een geweldige 

avond.

De zondag, hier hadden wij echt naar 

uit gekeken. Om de optocht vanaf de 

prinsenwagen te bekijken was geweldig. Het 

was weer een schitterende optocht. Iedereen 

had zich weer van zijn beste kant laten zien. 

Echt heel knap hoe iedereen dit elk jaar weer 

voor elkaar krijgt.

De maandag stond in het teken van de 

jeugd. Maar eerst met zijn allen naar de 

optocht van groot Bergeijk gaan kijken. We 

mochten bij de ouders van Lindy op de oprit 

staan en zij hadden voor wat eten en drinken 

gezorgd. Waarvoor nog bedankt. In de middag 

was er een jeugdactiviteit. En in de avond 

kroegentocht in ons eigen durp.

Dinsdagochtend waren we weer vroeg paraat 

bij het kindercarnaval. Er stonden allemaal 

spelletjes klaar en de kinderen hebben zich 

erg vermaakt.

’s Middags was de kinderoptocht en mochten 

we samen met Jeugdprises Sterre en 

Hofdame Romy weer op de prinsenwagen 

staan. Ook deze optocht was weer geweldig. 

En het was één groot feest.

In de avond hebben we met hele gezelschap 

eerst bij de Neut gegeten en toen was het 

alweer bijna tijd voor de de-installatie. Na 

de de-installatie zijn we eieren gaan eten bij 

Adjudant Jan en Hofdame Monique. Dit was 

goed verzorgd en we konden met een volle 

buik naar bed.

Ter afsluiting wil ik nog een aantal mensen 

bedanken.

Ik wil ons Simone bedanken voor alle steun 

die ik van haar heb gekregen. 

En natuurlijk mijn adjudanten Twan en Jan 

en de hofdames Monique, Mirella en Simone. 

En Vorst Harald en vorstin Ilse voor alle steun 

hulp en vooral de gezelligheid.

En ook wil ik de hele raad bedanken.

Zonder de Raad van Elf was dit niet waar 

geweest! Wat een bergen werk verzetten zij! 

Heel wat maanden per jaar kost het ze om 

zo’n mooi carnaval neer te zetten. Ieder een 

eigen taak en vele commissies! Respect!

En natuurlijk ook alle vrijwilligers en alle 

deelnemers van de optochten en de artiesten 

van de zittingsavonden. Samen hebben we er 

een heel mooi carnavalsseizoen van gemaakt.

Jeugdprinses Sterre en Hofdame Romy ook 

bedankt voor alle gezelligheid en natuurlijk de 

Pagatters!

En als laatste wil ik de Durdouwers bedanken. 

Wat zij allemaal gedaan hebben is in woorden 

bijna niet uit te drukken. Prins zijn met zo’n 

vriendengroep achter je is supergaaf en 

waardevol.

ALAAF!!

Vorst twan D’n DurDouwer



“Vaak is rond beter,
                met carnaval vierkant”“Wij vieren ok carnaval in koffiegat dees 

joar, want zo jong kommuh we nooit mir 

bij elkoar!”



Hallo allemaal,

Ook voor mij is het tijd om een stukje te schrijven, als partner van de prins. Allereerst zal 

ik mezelf even voorstellen. Ik ben Melissa Bekkers-Hogeboom, 35 jaar, partner van Lars 

en moeder van Tess (7) en Mex (4). Zoals sommigen van jullie wel weten ben ik de grote 

rivieren overgestoken om hier samen te wonen met mijn grote liefde. Vanuit Zwolle deze kant 

op gekomen, maar geboren in Hasselt (Overijssel), waar ik vele jaren heb gewoond. Toen 

ik Lars leerde kennen en ik hem vertelde dat mijn ouders in Hasselt wonen, was hij in de 

veronderstelling dat het niet heel ver rijden was. Hasselt in België is immers best dichtbij… 

Tot ik hem vertelde dat het om Hasselt bij Zwolle ging, dat bleek toch iets verder te zijn! 

Al heel wat jaren ben ik met veel plezier werkzaam in het speciaal (voortgezet) onderwijs. 

Sinds een jaar of zeven werk op SO-VSO De Groote Aard in Eersel. Hier mag ik lesgeven aan 

een prachtige groep jongeren tussen de 16 en 18 jaar, en begeleid hen naar een passende 

dagbestedingslocatie of werkplek.

De Zwarte Cross, een festival waar onze liefde naar uitgaat én de plek waar wij elkaar tegen het 

lijf zijn gelopen. Iets wat ik nooit meer zal vergeten! Niet alleen omdat ik Lars daar heb leren 

kennen, maar ook omdat er toen de zwaarste storm in 100 jaar over het terrein raasde. De tenten 

vlogen als vliegers over het terrein.

Gelukkig is Lars altijd overal goed op voorbereid en gaan we tegenwoordig bepakt en bezakt 

met grote haringen en spanbanden richting de cross; die tenten van ons zullen niet meer 

wegwaaien!

Ter voorbereiding op de cross ging Lars in juni vorig jaar even een mooi stukje toeren met zijn 

brommer, om te testen of hij het nog deed. Bij thuiskomst had hij een twinkeling in zijn ogen 

want er was hem een hele mooie, onverwachte vraag gesteld: ‘Ze hebben me gevraagd of ik 

prins wil worden! Wat vind jij daarvan?’ Even schakelen, want we waren druk in de weer voor de 

Zwarte Cross. Er lagen nog wat mooie projectjes klaar: een caravan opknappen, een brommer 

klaar maken, en Carnaval leek nog mijlenver weg!

Maar eigenlijk waren er vrijwel geen redenen om deze vraag met ‘nee’ te beantwoorden. Lars 

- iemand met carnaval in hart en nieren, die leeft voor alles wat daarbij hoort – kreeg deze 

bijzondere vraag. We hebben er samen over gepraat, en al snel werd duidelijk dat deze vraag 

met een ‘ja’ beantwoord zou worden! Naast dat Lars zo trots was dat hem deze vraag is gesteld, 

weet ik dat het ook een hele bijzondere periode is en zal zijn. Met een opa en oom die prins zijn 

geweest, neefjes die jeugdprins waren en familieleden die actief betrokken zijn bij carnaval (ook 

boven de grote rivieren vieren we carnaval) weet ik dat deze vraag een hele eer is.  

Natuurlijk was het goed! En zo wisten wij in juni al, dat we nog heel lang onze mond moesten 

houden. Wat is het fijn dat het nu gedeeld mag worden. We gaan samen een prachtige carnaval 
tegemoet!

Melissa

gg
rr

oo
tt

e
 

e
 LL

ii
ee

ff
dd

ee
  VV

aa
n

 
n

 dd
e
 

e
 PP

rr
ii
nn

ss



PPrrooccLLaammaattiiee

Ik, Prins Lars d’n Crosser bij de gratie van alle Koffieleuters en Koffieleuterinnekes en de welwillendheid 
van Adjudant Stef & Adjundante Elien, Vorst Twan, voorzitter Bart, Sik Jeff, Senaat en alle overige leden 
van de Raad van Elf benoemd ben tot 70e Prins van Koffiegat.
Vierdaagse heerser van de Steenovens tot aan de Heijerstraat waar de Nishut staat. 
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Ik ben Mex en ik ben 4 jaar.

Ik zit in groep 1 bij juf Petra.

Ik vind het heel leuk dat mijn papa prins 

is en dat hij de baas is van carnaval.

Ik heb 1 keer de koffiecup meegenomen 
van Bende Betoeterd.

Maar als ze nog een keer de koffiecup 
kapot maken dan moeten ze naar de 

gevangenis.

Ook maken wij een carnavaslwagen 

met de Woeste Kids met hulp van onze 

papa’s maar we doen zelf schilderen!

Ik ben Tess en ik ben 7 jaar.

Ik zit in groep 4.

Ik zit op volleybal.

Ik vind het leuk dat papa 

prins is. En we maken een 

carnavalswagen en 

onze papa’s helpen en wij 

schilderen.

En dat vind ik leuk.
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Bovenste rij van links naar rechts; 

Guido Couturier, Jack Kuijlaars, Jeff van Tongeren, Adjudant Stef Claes,Prins Lars d’n 
Crosser, Adjudante Elien Adriaans, Vorst Twan, Bennie Kwinten, Jan Kwinten, Jack 

van Gerwen. 

Onderste rij van links naar rechts:

Harry van Poppel, Kees Kwinten, Bart Bartholomeus, Gerwin Peters, Jurgen Gehoel en 

Kees Kwinten Jr. 

Bovenste rij van links naar rechts;

Saskia Schoonheijm, Hofdame Geertje van Heeswijk, Hofdame Melissa Bekkers, Hofheer 

Martijn Adriaans, Ilze Kuijlaars, Marion de Beijer. 

Onderste rij van links naar rechts:

Edith Bartholomeus, Hanneke Kwinten, Wendy Gehoel, Latoya Havenaar en Connie Govers. 



Jeff van Tongeren, Jan Kwinten, Connie Govers, Bart Bartholomeus, Kees Kwinten jr

ssennaaaatt  
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SWiM’S COOL
plezier in leren zwemmen

De
lesmethodevan de

KNZB

www.swimscool.nl  06 2231 3330
De Wedert - Valkenswaard
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Uitnodiging receptie
Prins Lars d'n Crosser, Jeugdprins Wes en
Jeugdprinses Elin nodigen jullie van harte

uit voor hun feestelijke receptie!

14 februari vanaf 20.11 uur14 februari vanaf 20.11 uur

Kom jij met ons 
hossen en

feesten?

Kom jij met ons 
hossen en
feesten?
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Dansgarde
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Dansgarde

Doe jij mee met ons Valentijn spel? 
vanaf 6 februari om 23.11u kun je op zoek naar
doosjes met hartjes, verstopt in Westerhoven. 

Heb je een doosje met liefde voor carnaval
gevonden? 

Laat het doosje ingepakt en neem het ongeopend
mee naar de receptie op 14 februari vanaf 20.11u.

Wie weet win jij wel een vat bier!

Kijk voor het regelement op www.dekoffieleuters.nl
en houd onze social media in de gaten.

Heel veel succes!  



Hair by

Mgr. Biermansplein 8

5563 BH

Westerhoven

06 13 56 95 17

www.hairbyemmanuelle.nl
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Niet op de foto: Lizze Tiebosch 

Ik ben 10 jaar oud 

Ik dans gewoon heel erg graag!  

En als dat dan kan tijdens mijn favoriete 

feest is dat natuurlijk helemaal fantastisch!!!





BBaarriissttaass

LLeeiiddiinngg

Hoi allemaal, 

Ik denk dat ik me inmiddels niet meer hoef voor 

te stellen want ik dans al heel wat jaren bij de 

dansgarde. Ik vind het leuk om steeds mooiere 

en moeilijkere passen en dansen te verzinnen 

en zo elk jaar weer iets moois op het podium 

te zetten. Niet alleen voor mezelf maar ook 

voor al onze groepen meiden die ik ook al een 

aantal jaren train samen met Maud, Amber en 

Maaike! 

Groetjes Joska van Brakel



Groetjes  

  Elin
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Hoi!

Ik ben Elin Jaspers, 11 jaar en woon in de Beeken met mijn broertje Cas, mijn moeder Sanne 

en mijn vader Maarten.  

Wat ik graag doe, is turnen. Mijn club is Tonido in Valkenswaard. Daar train ik 2x per week en 

ik turn ook wedstrijden met mijn team. Mijn favoriete toestel is de vloer. 

Ook ga ik in mijn vrije tijd graag shoppen met vriendinnen of buiten spelen. Verder vind ik het 

leuk om te skiën en ga ik graag op wintersport. Ik vind het ook leuk om iets met mijn familie te 

doen. 

  

Prinses worden wilde ik heel erg graag! Ik heb het voor elkaar gekregen om mijn ouders 

daarvan te overtuigen ฀. Ik mocht me opgeven, maar was natuurlijk niet de enigste met deze
wens. Wel de gelukkige, want ik vond de tiara in mijn tasje! 

  

We gaan er deze carnaval een heel leuk feest van maken met jeugdprins Wes, Prins Lars d’n 

crosser, Adjudant Elien, Adjudant Stef en Vorst Twan!!



Hoi Koffieleuters en Koffieleuterinnekes!
 

Mijn naam is Wes van Beek en ik ben 11 jaar. 

Samen met mijn vader Joost, moeder Sandra en broertje Riv woon ik aan de Aarperstraat. 

Ik voetbal in de JO12 van ZSC samen met al mijn vrienden. Ik ben dan ook vaak in de 

pannakooi te vinden in mijn vrije tijd. Verder hou ik van afspreken met mijn vrienden om 

samen te voetballen, gamen of te chillen.

Toen ik net op school zat wist ik al dat ik later jeugdprins wilde worden. 

Het zit ook wel een beetje in mijn bloed, het carnavalsvirus. In onze familie ben ik al de 9e. 

Mijn nicht (en peettante) Noa was jeugdprinses in 2014. 

In 2024 was mijn neef Vin jeugdprins, en was er de B6! Ome Kubus en tante Ilse waren 

Prins en Prinses. Samen met tante Tessie en ome Guido als Adjudant, en mijn ouders als 

Vorst. 

Toen heb ik carnaval bij de Koffieleuters al een beetje meer achter de schermen 
meegemaakt.

Op 8 november was het zover, de prins en prinses werden gekozen.

Ik was wel best wel zenuwachtig, ook omdat ik samen met mijn vriend Sem als enige prins 

wilde worden. Toen ik het werd was ik echt superblij! Sem en ik hebben elkaar omhelst en 

afgesproken dat we er samen een mooie carnaval van gaan maken.

Ik heb superveel zin om er met jeugdprinses Elin een hele gave carnaval van 

te maken.

Samen met Prins Lars d’n Crosser, adjudanten Stef en Elien en Vorst Twan 

gaat dat helemaal goedkomen!

Groetjes  

Wes
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Liv van Dijk

Mijn naam is Liv van Dijk. Ik ben 11 jaar en het zusje van Mex en Raff. Ik hou heel 
erg van voetbal en paardrijden, daar ben ik het liefst elke dag mee bezig.

Mijn ouders zijn Milou Schoone en Jan Willem van Dijk. Ik heb altijd veel plezier bij 

de Pagatters en vind het gezellig om samen leuke dingen te doen!

“Met prins Wes en prinses Elin gaan we er samen een knallend, vrolijk en onvergetelijk 

carnavalsjaar van maken!”

Sem van Son

Hoi, ik ben Sem.

Ik ben 11 jaar oud en zit op voetbal en ik game graag.

Ik woon met mijn broer Cas mijn moeder Anke en mijn vader Martijn.

Pappa was vroeger prins carnaval geweest. “Met prins Wes en prinses Elin gaan we deze 

carnaval een groot feestje bouwen!”

Cas Thijssens

Ik ben Cas Thijssens, 11 jaar oud.

Mijn grootste hobby is voetballen — het liefst sta ik na school met mijn vrienden in de pannakooi

Mijn lievelingseten is sushi en ik ga supergraag op vakantie naar Spanje

“Met prins Wes en prinses Elin gaan we er met carnaval een knalfeest van maken!”

Sarah Chtitihi

Hoi, ik ben Sarah en ik ben 11 jaar. Samen met mijn moeder en zusje Safiya 
woon ik al 9 jaar in Westerhoven. Om de week in het weekend woon ik bij mijn 

vader. Sinds 2023 ga ik naar school in Veldhoven, het Zuiderbos, daar heb ik 

het grotendeels naar mijn zin maar vind het wel heel jammer dat ik niet mee kan 

doen met de musical en andere groep 8 activiteiten. Ik heb zin om Pagatter te zijn!                                                                                                                            

“Met prins Wes en prinses Elin wordt het vast een heel gezellige en geslaagde carnaval!”

Daan Renders

Hoi! Ik ben Daan Renders.

Ik woon samen met papa Bart, mama Linda en broer Tim in de Meanderstraat. We hebben een 

hond en 2 katten. 

Mijn grote hobby is voetbal en ik ga graag in mijn vrije tijd met mijn vrienden naar de panna. 

“Met prins Wes en Prinses Elin, maken we er een knallende carnaval van!”



Neele Cremers,

Mijn naam is Neele Cremers en ik ben 11 jaar.

Ik woon samen met mijn papa, mama, Jante, Gust en Liene aan de Borkelsedijk 4 in 

Westerhoven. Mijn hobby en sport is wedstrijdzwemmen. Ik knuffel graag met mijn mini-
shetlanders Nancy en Whoopy. Je mag mij altijd wakker maken voor caramel-zeezout 

chocolade! “Met prins Wes en prinses Elin voorop, wordt deze carnaval helemaal TOP!!”

Janne Kwinten

Hoi, ik ben Janne en ik ben 11 jaar.

Paardensport en alles daarom heen zijn mijn grootste hobby. Mijn huisdieren zijn Nia 

(Shetland pony), King (paard), Bert en Toon (onze honden).

In de winter ski ik heel graag met mijn familie. Sushi is mijn lievelingseten!

Als laatste wil ik nog het volgende zeggen:

“Met prins Wes en Prinses Elin barst het feest pas echt los!!”

Lotte Kwinten

Ik ben Lotte Kwinten, ik ben 10 jaar oud en ik woon in de Heijerstraat. Ik zit op dansmarietjes 

en turnen en dat vind ik heel leuk. Ik woon samen met mijn familie: mijn moeder heet Femke 

en mijn vader heet Frans en mijn broer heet Lukas en mijn zus heet Nienke, we hebben ook 

een hond en die heet Miep. 

“Met Prins Wes en Prinses Elin gaan we heel veel lol hebben!”

Lynn Gijsbers 

Samen met mijn ouders Rafael en Marieke en broer Milan wonen wij in de Plataanstraat.

Ik zit op handbal bij HV Bergeijk.

Als ik vrij ben dan spreek ik graag af met vrienden en vriendinnen.

“Met prins Wes en prinses Elin wordt carnaval dit jaar een groot feest!” 

Lucas van Doremalen

Ik woon samen met mijn ouders Sander en Joyce en mijn zusje Lotte in de Lange Akkers.

Samen met alle jongens uit de klas voetbal ik bij ZSC in de JO12.

Daarnaast sta ik ook graag op de ski’s!

“Met prins Wes en prinses Elin voorop in de rij! Carnaval is supergaaf! Kom jij er ook bij?”

Lizzy van Meijl

Ik woon met mijn vader, moeder, 2 zusjes en 2 konijnen in de Hoefakkershof. Mijn hobby’s zijn 

dansen bij de garde, knutselen en paardrijden bij PCK. Ook fiets ik graag eens naar Bergeijk om 
te gaan shoppen.

“Met Prins Wes en Prinses Elin zal iedereen zien…wij hebben energie voor 10!”

Maud Coppens

Ik ben Maud Coppens, ik ben 11 jaar oud en woon samen met ons pap (Bas), ons mam 

(Baukje) en zus Fem en broer Tuur, onze 2 honden, 1 kat en 4 paarden aan de Heijerdijk. 

Mijn hobby’s zijn paardrijden en badminton. Ik houd van chocolade!!

“Met prins Wes en prinses Elin gaan we er een feest van maken!”

Joeran Smolders

Ik ben Joeran, 11 jaar oud en ik woon in de Braambos, in het buitengebied van Westerhoven. 

We hebben een geitenbedrijf met maar liefs 1200 melkgeiten, waar ik regelmatig meehelp. Ik 

groei op in een gezin met een vader, moeder, 

1 broer, 1 zus, 1 broertje en 1 zusje. Mijn hobby’s zijn, voetballen, tekenen en lego-en.

“Met prins Wes en prinses Elin hebben we het reuze naar ons zin”
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Arianna Waarma,

Mijn naam is Arianna Waarma. Ik woon samen met mijn moeder Karol, vader Hans en 

broertje Milan.

Mijn hobby’s zijn knutselen, tekenen, muziek luisteren. 

Mijn sport is hockey. 

“Met Jeugdprinses Elin en Jeugdprins Wes wordt deze carnaval een groot succes”

Lucas Roes

Hoi, ik ben Lucas. Ik woon in de Aarperstraat samen met mijn 

ouders,zus en broers. Mijn hobby’s zijn voetballen, drummen en zwemmen

“Met prins Wes en prinses Elin... hebben we er zin in!!”

Thijs Veraa

Hoi, Ik ben Thijs Veraa en vind het superleuk om dit jaar Pagatter te zijn. Ik woon in 

Westerhoven met mijn ouders Geert en Floske en zusje Anne. Zij zit op dansen en Geert op 

paardrijden. Zara is onze hond. Ik voetbal graag met mijn vrienden in de JO12. Gamen vind ik 

ook leuk om te doen.

“Met prins Wes en prinses Elin, hebben wij er hélemaal zin in!”

Lily van Bruchem

Mijn naam is Lily, Ik ben 11 jaar oud en heb een broertje Mason van 9 jaar.

1 bonusbroertje Seb, 1 halfbroertje Donny en 2 bonuszusjes Pip en Ief.

Mijn hobby’s zijn TikTok kijken en lekkere dingen eten.

“Met Prins Wes en Prinses Elin kan ik altijd heel hard lachen!”

Jurian Kwinten

Ik ben 11 jaar oud. Met mijn ouders Harold en Elouise, mijn zus Dione en lieve hond Djairo 

woon ik in het Hoefijzer. Mijn hobby’s zijn: voetballen, skiën, wheelies trekken, gamen en 
filmpjes kijken. Verder zit ik met mijn vrienden bij CV De Stuiterballen. 
Met elkaar maken we er elk jaar een leuke carnaval van.Dit jaar gaat dat ook zeker lukken 

want:

“Met prins Wes en prinses Elin heb ik er als Pagatter extra veel zin in!”

Boyke de Jong

Ik ben Boyke en ben 11 jaar en kom uit Den Bosch. Ik hou van eten en ben very druk. Mijn 

hobby is naar de pannakooi gaan. Ik had meer hobby’s kunnen hebben maar school duurt nou 

eenmaal veel te lang. Ik zit op voetbal en ben blij met mijn maten. 

“Met prins Wes en prinses Elin maken we net zo’n feest als in Oeteldonk”

Keet Coppens

Woont met: papa Mark, mama Ellen, zus Puck, broer Bing, hond Rocky

Hobby’s: handbal, knutselen. Lievelingskleur: lila

“Met de Pagatters, prinses Elin  en Prins Wes wordt carnaval 2026 zeker een succes! 

Ik heb er zin in!”

Robin van der Pa

Yo, Ik ben Robin en 11 jaar oud. Ik woon in de Steenovens samen met mijn broer Julian, mijn 

vader Eric, mijn moeder Patricia en met Loes (de poes). Mijn grootste hobby is voetbal. Ik 

voetbal in de JO12 bij ZSC. Na school voetbal ik graag met mijn vrienden bij ZSC en thuis kijk 

ik graag naar voetbal op YouTube en ESPN.

 “Met prins Wes en prinses Elin, is het vibe level tien,

Zelfs de skere boys van de Pagatters zijn op het podium te zien!”



jj
ee

uu
gg

dd
rr

aa
aa

dd
  dd

ee
  PP

aa
gg

aa
tt

tt
ee

rr
ss

Achter van links naar rechts:

Joeran Smolders, Cas Thijssens, Lizzy van Meijl, Lotte Kwinten, Lucas van Doremalen, Daan Renders, 

Sem van Son, Jurian Kwinten, Lucas Roes, Robin van der Palen, Boyke de Jong, Thijs Veraa, Lynn 

Gijsbers, Maud Coppens, Lily van Bruchem.

Voor van links naar rechts:  

Neele Cremers,Janne Kwinten, Liv van Dijk, Jeugdprinses Elin Jaspers, Jeugdprins Wes van Beek, 

Keet Coppens, Arianna Waarma. 

Niet op de groepsfoto maar wél een pagatter: Sarah Chtitihi



 
 “Theuws Power Storage” 

 

Wij wensen Prins Lars d’n Crosser & adjudanten,
 Prins Wes en Prinses Elin 

een energieke carnaval toe.

Ferry en Connie

Is iedereen in het Koffiegat 
al bij TPS geweest?

Dan is de batterij vol en tijd
 voor de polonaise en feest. 
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Hallo Koffieleuters en Koffieleuterinnekes!

Carnaval 2025 was echt super leuk als Hofdame!

Samen met Jeugdprinses Sterre, Prins Twan, Adjudanten Twan en Jan en de rest van het hele gezelschap! 

En natuurlijk niet te vergeten alle Pagatters! 

Van begin tot einde hebben we genoten! 

Wij voelden ons de hele carnaval helemaal top!  

Vol gas erop!

Ik wens Jeugdprins Wes en Jeugdprinses Elin, Prins Lars d´n Crosser en zijn adjudanten samen met alle 

koffieleuters en koffieleuterinnekes een hele fijne carnaval toe!  

Geniet ervan want voor je het weet is het alweer voorbij!

Groetjes Romy!

Hallo allemaal,

Wat was het een fantastische carnaval en wat heb ik ervan genoten! Ik had zeker nog wel een 

paar dagen door willen gaan! Ik heb genoten van begin tot eind! Romy en ik hebben samen met de 

pagatters, prins Twan en hun gevolg er een groot feest van gemaakt! Daarvoor bedankt! Ook wil ik de 

organisatie erg bedanken! 

Ik wens Jeugdprins Wes en Jeugdprinses Elin een hele gave carnaval toe en ik hoop dat jullie net zo 

veel gaan genieten als dat ik heb gedaan.

Groetjes Sterre 
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Een supergeslaagde eerste carnavalsdag, dat 

belooft wat voor de volgende dagen!



Esco Vloeren     Leemskuilen 44     5563 CL Westerhoven     040 203 05 00     escovloeren.nl

PVC • Hout • Tegels • Laminaat
Kies de vloer die bij je past

Leemskuilen 22a  -  Westerhoven

www.kewatech.nl

T.  040 204 08 66
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+31 (0)40 400 28 74                                                                                    

Full service provider

for controlled 

enviroments

PROFESSIONALS IN CLEANROOM TECHNOLOGY

info@procleanroom.com www.procleanroom.com



Om onze waardering te tonen aan onze vrijwilligers hebben we de Koffieleuter van 
verdienste in het leven geroepen.

Deze onderscheiding wordt meestal met de zitting uitgereikt aan personen die ons vaak 

al vele jaren helpen op wat voor een manier dan ook.  

Ook dit jaar vonden wij het nodig om deze onderscheiding uit te reiken.

De personen waar de Koffieleuter van verdienste 2025 naar toe gaat, zijn al vele
jaren de vaste gezichten achter de bar met de zitting en met de carnaval. Ze kennen 

elkaar door en door want ze zijn in het dagelijks leven een geweldig stel.
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Koffieleuter van verdienste 2025  
Louis Linssen en Joke Smolders!
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METAALBEWERKING

Leemskuilen 24a | Westerhoven | Tel. 040-2012445
www.adrametaalbewerking.nl

Tijdens deze carnaval 
 houdt adjudante Elien
  de luiers ff voor gezien.
   Wij wensen iedereen in
   Koffiegat een fijne 
   carnaval!

  Team BuitenBlij



Het Sprookje van de Woeste Bende

telefoonboeken en bier.

En thuis? Tja, daar woei de wind van de 

discussie:

Wie heeft de mooiste wagen? Wie heeft 

het gekste idee?

En wie gaat volledig onderuit bij de jury?

Rapportcijfers doken omlaag als 

zuursnoepjes in een glas priklimonade. 

Maar ach, dat was een kwestie van 

prioriteiten — en carnaval won.

En zoals sprookjesfiguren opgroeien van 
schildknaap naar ridder, zo groeiden de

vrienden uit tot helden. Nieuwe gezichten 

voegden zich bij de bende en de naam 

‘Hoefse Bende’ klonk ineens te braaf, te 

lief, te… basisschool.

 

Dus veranderden ze hun naam in:

De Woeste Bende.

Want Woest, dat waren ze. Groot 

geworden, stoer geworden en de ranja 

werd vervangen door kratten bier die 

als schatkisten op de verschillende 

bouwplaatsen in ‘de Hei’ stonden te 

schitteren.

De helden leerden lassen, gazen, 

broodjes kebab eten, schilderen en 

behangselplak beschermen als ware 

alchemisten. En de kachel? Die was heilig 

— want geen held heeft ooit een wagen 

gebouwd met bevroren lijm. Dit kunnen 

alle helden van andere

bouwgroepen van Westerhoven vast 

beamen.

Maar alle grote helden komen uitdagingen 

tegen en voor De Woeste Bende was 

dat…

een plek om te bouwen. Bouwplekken 

waren schaars in Westerhoven, net zo 

zeldzaam als sneeuw in juli.

Tot in 2015, na veel gepuzzel en wat 

mopperende gemeenteambtenaren een 

kans zich aandiende: Een nishut. Een 

eigen plek!

De nishut werd ingericht met bankstellen 

die door het dorp werden toegefluisterd, 
een gigantische kachel die brullend 

tot leven kwam en de nishut heerlijk 

Er waren eens…

in een klein, bijna betoverd straatje in 

Westerhoven, een handvol jonge vrienden 

die

elkaar elke dag vonden tussen de 

fruitbomen op het pleintje en de 

stoepkrijtstrepen van de Hoeverstraat. 

Ze zaten allemaal op basisschool St. 

Servatius, waar de lessen soms wat 

minder belangrijk leken dan de avonturen 

die buiten op hen wachtten.

Deze jonge vrienden uit de Hoeverstraat 

besloten in het jaar 2002 iets groots, iets

magisch, iets héél carnavalesks te doen. 

Ze wilden meedoen met de kinderoptocht. 

En zo werd de carnavalsgroep ‘De Hoefse 

Bende’ geboren. Genoemd naar alle leden 

die toen allemaal in de Hoeverstraat 

woonden.

In de schuur van de familie Verhoeven—

de schuur die altijd een tikje wiebelde 

in de wind, maar bleef staan omdat hij 

wist dat er nog grootse dingen in zouden 

gebeuren— begonnen de vrienden te 

bouwen. Eerst een skelter, en later een 

heuse zitmaaier. Elk jaar een beetje groter 

en wilder.

De kwasten zwaaiden, de verfspetters 

vlogen in het rond en soms werd de 

schuur

vrolijker geverfd dan de wagen zelf. 

De hele straat kon meegenieten van 

de muziek die door de boxen dreunde. 

En wanneer iemand opmerkte dat het 

misschien wel érg hard stond, gaf de 

schuur een tevreden brom: zo hoorde het 

met carnaval.

Natuurlijk keken de vrienden stiekem naar 

de oudere generaties: ‘De Mannen’, ‘Het 

W- team’, ‘De Bambix’, ‘De Durdouwers’, 

‘Loveren’ en ‘De Gabburs’…

Het waren namen die klonken als 

legendes uit lange, koude winteravonden 

vol betonijzer, behangselplak, gaas, 
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ALAAF! ETEN, DRINKEN EN SPELEN DOE JE...

Tijdens carnaval heeft 

Bij de Neut aangepaste 

openingstijden.

Zondag en maandag zijn we 
geopend van 12:00 tot 19:00 uur.

Wij wensen Prins Lars d’n 
Crosser heel veel plezier 
tijdens het Westerhovens 

carnaval!



Lars d’n 
Crosser

verwarmde en kalenders vol mysterieuze, 

sprookjesachtig mooie dames. De 

koffie pruttelde, de bierkratten werden 
gestapeld en de Woeste Bende begon aan 

haar gloriejaren.

Ze namen vaak al hun vakantiedagen 

op en vriendinnen moesten mee naar de 

nishut en kregen een kniptang, plakkwast 

of schilderskwast in hun handen gedrukt 

of zagen hun geliefde wekenlang niet. 

Hier bouwden de helden verder aan hun 

tradities. Zo ontdekten ze dat dieren 

op de wagen een soort toverspreuk 

waren richting de eerste prijs — en de 

felbegeerde Koffiecup werd zo vaak 
gewonnen dat hij uiteindelijk permanent 

in de nishut mocht blijven schitteren.

Zoals in elk sprookje groeiden de helden 

op. Huizen werden gekocht, kinderen 

werden geboren en hypotheken moesten 

betaald worden. Door sommige helden 

werden andere prioriteiten gesteld zoals 

een keertje op wintersport gaan of niet de 

optocht lopen maar eens vanaf de kant 

bekijken. Sommigen kwamen, sommigen 

gingen, maar de Woeste Bende bleef 

bestaan.

En nu, in 2026, staat De Woeste Bende 

nog altijd als een trotse draak in het rijk 

van

Koffiegat. De helden liepen de kleine 
en de grote optocht, de Bonte Stoet in 

Bergeijk, een digitale ‘optocht’ tijdens 

de pandemie en creëerden zelfs nieuwe 

tradities: het Woeste Bende-weekend, 

de Woeste Bende-dag, en sinds vorig 

jaar… de kinderoptocht. Want ja, het 

wagenbouwers-DNA stroomt inmiddels 

door naar de volgende generatie Woeste

Bende leden.

 

Na 24 jaar zitten de eerste vrienden, die 

lang geleden in 2002 de Hoefse Bende

oprichtten, er nog steeds bij. En tot deze 

eerste vrienden behoort ook de Prins. 

Prins Lars d’n Crosser. Een wagenbouwer 

in hart en nieren, creatief, fanatiek, en 

toch wel de kartrekker van de groep. 

De rest van Koffiegat mag hem Prins 
noemen… maar voor De Woeste Bende 

blijft hij gewoon ‘Bekkers’.

En laat het gezegd worden, recht uit onze 

sprookjespen:

Bekkers, we zijn onbeschrijfelijk trots op 

je!

Het zwarte pak en de steek staan je 

prachtig, maar volgend jaar zien we je 

graag weer in je bouwkloffie, met een 
biertje in je hand en de woorden:

“Jongens, doorwerken!”

Laten we er met alle helden een 

onvergetelijke carnaval van maken en 

mocht de prins

zich vervelen; een pilsje komen pakken in 

de nishut mag altijd. Hou er wel rekening 

mee dat je aan het werk gezet kunt 

worden. Dit geldt natuurlijk ook voor Stef 

en Elien.

Want de Woeste Bende mist niet 1 maar 3 

helden dit jaar.

(We zien het jurycommentaar al voor 

ons: minpunt = kleine loopgroep voor de 

wagen)

Maar weet je wat?

Hoe klein De Woeste Bende soms ook is, 

hoe druk het leven ook wordt…wij flikken 
het toch maar weer mooi.

Samen.

Met een club fanatiekelingen die nog 

steeds lachen, bouwen, lassen, gazen, 

plakken,

drinken, elkaar grappen vertellen, 

kattenkwaad uithalen, soms even 

mopperen en leven zoals vrienden dat 

horen te doen.

En zo, beste lezer, eindigt dit sprookje 

niet…. Want: de Woeste Bende bouwt nog 

LANG en GELUKKIG.



WWW.RVSFINISH.NL

WIJ BLIJVEN 
STRALEN!

 

 

 

 

 

WWW.LOOMANS-VERHUUR.NL 
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De NEUT

WENST JE EEN FIJNE 

 A  A ARN C L!V

Heijerdijk 1 | 5563 BP Westerhoven (NL) |
+31(0)402082075 | www.coppensmetaal.nl



55 +CARNAVALSBAL55 +CARNAVALSBAL
Graag even aanmelden voor 2 februari 2026

voor leden van de SVW: zie uitnodiging via SVW
Voor alle overige Westerhovenaren vanaf 55 jaar via: 

Edith Bartholomeus: 06-36224278  

Indien u geen vervoer heeft laat het ons 
ook even weten

Zaal open vanaf 19.30u 
In de Buitengaander

7 februari
2026

aanvang
20.00u

Met leuke activiteiten en 
optredens van onze dansgarde



Wij wense alle
Koffieleuters en
Koffieleuterinnekes
unne’n hulle
stroalende
carnaval

Luxlight.eu


